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WERELD IN PUIN : WAT GEZAAID 
IS ZAL GEOOGST WORDEN

Het  is  totale  chaos  in  de  wereld.
Kinderen worden niet onderwezen. Er is
geen vrijheid van meningsuiting. Alles
wordt  letterlijk  genomen.  Religie  is
hysterisch  uit  de  kom geschoten.  Men
dweilt  graag  met  de  kraan  open.  Men
zift  muggen  en  slikt  kamelen.  Men
vecht  om  pietluttigheden,  houdt  het
zwaard  de  verkeerde  kant  op  gericht,
vecht tegen schijnvijanden. Ga zo maar
door.  Daarom  moet  de  RV-bijbel  wel
komen om dit allemaal recht te zetten,
want nu is de bijbel die de voorouders
in  elkaar  gefrommeld  hebben  nog  de
autoriteit en het is drugs. Dat hebben we
moeten  verdiepen.  Zo  kwamen  we
uiteindelijk  aan  bij  het  geestelijke
woord  wat  erdoor  opgesloten  werd
gehouden, in de kern van de bijbel, in
de bron. Kent u dat pad ? 

Ik  had  een  droom  over  Meatloaf  die
vorig jaar overleed. Hij had de bron van
eeuwige  jeugd  gevonden,  en  was  nu
weer  als  een  jonge  knaap,  en  veel
dunner.  Hij  was  in  een  band  met  een
paar leden van de Womack familie. Hij
zong  ook  zijn  eigen  lied  ‘Blind  as  a
Bat’,  over  dat  God’s  liefde  blind  is.
Maar de mens oordeelt  naar  het vlees.
De hele wereld ligt in puin : dieren in de
holocaust,  de Rusland oorlog die maar
voorduurt en heel Europa in de afgrond
van de  dertiger  jaren  heeft  gestort,  de
aardbeving in Turkije en Syrie die vele
mensen het leven heeft gekost, maar wat
doet de mens ? De mens verandert niet,
heeft er niks van geleerd, en zoekt nog

steeds de dingen die van de aarde zijn.
De  mens  zoekt  de  geestelijke  dingen
niet, en is totaal van God en gebod los.
Wat  doet  de  mens  ?  Die  gaat  aapjes
kijken  bij  de  grammy’s  om hulpeloze
mk-ultra  slaven  belachelijk  te  maken.
Ze  hebben  de  rotte  tomaten  en
aardappels meegenomen. En daar gaan
ze lekker alles op een ander projecteren.
Lekker makkelijk. Je hoeft er niet veel
voor  na  te  denken.  Dat  is  het
wereldnieuws vandaag de dag.

‘Ja,  maar die en die hebben plastische
chirurgie  gedaan.’  So  what  ?  Heb  je
enig idee waarom ? Heb je zelf weleens
in de spotlights gestaan voor lange tijd ?
Sommige mensen hebben die baan, en
leven in een glazen huis, en kunnen niet
wegkomen.  Plastische  chirurgie  wordt
juist  gedaan  vanwege  alle  projectie,
omdat de mens teveel met uiterlijkheden
bezig is, en niet met het geestelijke. Het
is een symptoom, en men is bezig met
symptoombestrijding. Men moet naar de
wortel  toe  van  dit  alles.  Vele  mensen
zijn psychisch ziek, en worden zo nog
wel erger psychisch ziek gemaakt. Daar
verdient de psychiater weer bakken geld
aan,  en  dat  is  precies  wat  het  is.  De
geest  van  psychiatrie  is  die  van
belachelijkmaking,  bullying.  Zo
verdient die geest zijn geld, zo verwerft
die geest zijn klanten. 

De dag ervoor had ik een droom dat ik
in boeren gebied was, veel boerderijen,
en het  liep over in bosgebied.  Bij  een
van  de  boerderijen  was  een  stalletje
waar foto’s hingen van varkensmensen.
Ze  bewogen  volgens  een  bepaald
patroon  en  het  was  fake,  want  er  zat

geen  leven  meer  in.  Ze  waren  totaal
overgenomen door de markt.  De mens
volgt  gewoon zijn lusten na,  en als er
problemen  zijn  wordt  het  lekker  op
iemand  anders  geschoven,  en  dat  gaat
het  gemakkelijkst  door  uiterlijkheden.
Heb je zelf eens een tijd in de schoenen
van  mensen  geleefd  voordat  je  een
oordeel  over ze  hebt  geveld  ? Aan de
andere kant van het boeren gebied liep
het over in dorpgebied, en er waren daar
hulpverleners  die  mensen  trachtten
terug  te  brengen  tot  het  geestelijke
woord. Ik kreeg een cassette recordertje
met bandjes van een hulpverlener.  Het
had  rode  en  donkere  kleuren.  Ook
hoorden daar nog papieren bij. Het ging
om het hemelse woord wat tot de aarde
aan het terugkomen was. 

Wat dagen daarvoor had ik een droom
dat  een  moeder  van  een  pastorale
hulpverlening  was  overleden.  Ze  was
ook een zangeres. Ze was geliefd, maar
ze was al lange tijd ziek. Het was een
soort moeder overste. Het was het boek
2 Korintiers,  want die moet vervangen
worden. We gaan een nieuwe bedeling
in. Voor dit tijdperk heeft de mens een
steviger  fundament  nodig,  en  gaat  de
mens  het  niet  zomaar  redden  met  2
Korintiers.  Dat  hadden  de  voorouders
zo goed en kwaad als het ging in elkaar
gefrommeld,  maar  het  heeft  geen
draagkracht  meer  om  dezelfde  positie
op te houden. Daar zijn shamanen ook
voor : om overbelaste boeken en goden
hulp te bieden.

En nog een dag of dagen daarvoor had
ik  een  droom over  dat  Zuid  Italie  het
Vaticaan was, als een V, en een vagina



voorstelde,  terwijl  Noord  Italie  het
mannelijke  geslachtsdeel  was.  Is  dat
goed  of  slecht  ?  Beiden.  Alle  religies
zullen meeveranderen en tot een hoger
niveau komen als het geestelijke woord
komt voor deze tijd, terwijl andere delen
nog  meer  zullen  vervleselijken.  Er
zullen  zowel  vleselijke  als  geestelijke
oogsten zijn. Wat gezaaid is zal geoogst
worden. 

Uitgave : RPF
________________________________

DE SIGARENFABRIEK

De wilden hadden de sigarenfabriek 
omsingeld.
Er lag hier een boodschap in verborgen,
een geheime boodschap.
Dat had iemand hen verteld.
De  sigarenfabriek  had  vele  geheimen,
en nu was het omsingeld. 
Geen  werker  kon  er  meer  uit,  en  ze
werden allemaal uitgehongerd.
Wie kan er nu alleen leven van sigaren ?

Sigarenbandjes waren hun boeien.
Ik kon het niet geloven.
Ik keek ernaar met grote ogen.
Ik wees erop. Ik was nog maar een kind.
Grootvader liet het me zien in een boek.

Er  stonden wel  meer  indianenverhalen
in,  maar  het  verhaal  over  de
sigarenfabriek  heb  ik  goed  onthouden.
Wat een indruk maakte dat  op mij  als
kind.
Er  was  een  dag  waarop  de  wilden  de
sigarenfabriek binnengingen, en er was
zoveel rook.
Er was zoveel rook dat er geen verschil
meer was tussen wilde en werker.
Hier was het waar dingen mis begonnen
te gaan.

En  geen  enkele  indiaan  kon  de
boodschap verstaan.
Dit was gewoon teveel rook.
De boodschap was erin vergaan. 

Maar er was één slim jongetje, niemand
wist wie hij was, of hij nu wilde was of

werker,
die helemaal over de metalen trap naar
boven ging. Dat was een hele lange trap,
en  bovenin  waren  zij  die  helmen
droegen,  de  regeerders  van  de
sigarenfabriek,  en  wat  bleek,  wat
bleek  ?  Zij  hadden  al  die  verhalen
gemaakt.  Zij  hadden  de  indianen
gestuurd,  opdat  de  werkers  harder
zouden  werken.  Want  nu  konden  ze
telkens dreigen : als je niet werkt, als je
niet werkt, dan komen de indianen. 

En  het  jongetje  zei  :  Nu  is  het
afgelopen.  Geef  die  verhaaltjes  maar
aan mij.

Maar  ja,  je  raadt  het  al.  De
sigarenfabriek  bestaat  nog  steeds.  En
het  jongetje  ?  Niemand  weet  of  hij
wilde is of werker … 

Uit : De Grote Surinaamse Bijbel Krant
________________________________

OP WEG NAAR DE EEUWIGHEID

Wat zijn  Rodenbergse  predikers  ?  Het
zijn predikers die hebben begrepen dat
leven  en  literatuur  bestaat  uit
hyperbolische  stijlfiguren.  Ze  geloven
dus  ook  niet  in  een  letterlijke  eeuwig
brandende hel, en al helemaal niet voor
andersdenkenden  of  andersgelovigen,
want die zijn juist welkom, vanwege de
verscheidenheid  van  literatuur,  en  die
moet  er  ook  wel  zijn,  om de  missing
links naar boven te halen. Rodenbergse
predikers zijn gebaseerd op het nieuwe
woord  door  de  natuur  gegeven,  en  al
lang  geleden  aangekondigd  door  de
voorouders.  Dat  nieuwe  woord  moet
wel komen, want het oude formaat gaat
het  niet  redden.  Het  nieuwe  woord
werkt, heeft de missing links. Het is een
orakel.

Dan  komt  er  ook  een  nieuw  geloof,
maar geloof is maar een woord, en het
kan  meerdere  betekenissen  hebben,
verschillende  betekenissen,  dus  geloof
is  maar  net  welke  semantiek  je  hebt.
Geloof  is  een  schakel  in  een  groter

geheel.  We hebben altijd gezegd : Het
gaat niet om zomaar geloven, maar om
geleid worden, om de hogere kennis, en
dan kom je tot een nieuw geloof. Blind
geloof  is  nooit  een  goede  raadgever
geweest. Er moet eerst een basis zijn, en
het moet dus om geleid geloof gaan. 

Geloof  is  een  uitingsvorm  zonder  je
daarbij  teveel  op  te  dringen.  Geloof
spreekt  voor  zichzelf  en  wijst  ergens
naartoe. Ik kan zeggen : Ik geloof in het
Woord, om daarmee aan te tonen dat ik
niet  gebaseerd  ben  op  materie,  want
materie gaat het niet voor elkaar krijgen.
Geloof in het Woord laat  ook weer de
zinloosheid van oorlog zien. Een Woord
heeft  iets  zachters,  iets  subtielers,  en
daarom  heb  ik  altijd  van  het  Woord
gehouden,  en  dan  gaat  het  om  het
eeuwig Woord. Dat loopt door alles en
iedereen heen.

Ik  mag  zeggen  :  ‘Ik  geloof  in  het
Woord. Ik geloof dat het Woord werkt.
Ik sta op het Woord,’ om daarmee aan
te geven dat ik tegen letterlijke oorlog
ben, maar dit is een geestelijke, literaire
oorlog, waarin je jezelf moet oefenen en
toerusten. Geloof is dan het toe-eigenen
van het  Woord,  en let  wel :  dit  is een
eeuwig Woord. Ik kan daar niet zomaar
op  vertrouwen,  maar  het  is  een
worsteling, zoals het nieuwe Woord dit
ook noemt als de arena.  Er is dus niet
zomaar  geloof.  Het  is
seizoensgebonden,  en  komt  voort  uit
een  geestelijke  strijd,  want  we  zijn
geroepen  om  alle  dingen  grondig  te
testen,  en  niet  zomaar  genoegen  te
nemen  met  de  eerste  de  beste
voorbijganger, zoals het nieuwe Woord,
de  Rodenberg  Versie  van  de  tweede
bijbel, zegt in Zeeën 1:26 :

‘Trek dingen in twijfel, stel vragen, en
trek ook de antwoorden in twijfel en stel
vragen.  Telkens  weer.  Gij  neemt  geen
genoegen  met  het  eerste  de  beste
antwoord. Gij stelt uw vertrouwen niet
zomaar op voorbijgangers.’

Er  moet  dus  heel  veel  vals  en  blind



geloof afgebroken worden. Vers 27 zegt
:

‘Overal  liggen  valkuilen  op  het
geestelijke pad, die uw denken proberen
te strikken. Er is een oorlog om uw ziel.
Wordt  wakker  en  besef  dat  gij  in  het
oerwoud  bent,  en  dat  er  overal  op  je
gejaagd wordt, dat het levensgevaarlijk
gebied  is.  Weest  op  uw  hoede.  De
vijand is sluw. Velen heeft de vijand al
bedrogen.’

Dus niks  zomaar  geloven.  Er zijn  een
heleboel mensen die op de automatische
piloot  leven,  maar  elk  vals  en
overmoedig  automatisme  moet
afgebroken  worden.  Dus  niet  zomaar
eenvoudig en simpel geloven. De mens
wordt opgeroepen tot studie. Er ligt een
werkopdracht  voor  de  mens,  en  wij
kunnen  stellen  :  Het  nieuwe  Woord
gegeven  werkt.  Het  doet  de  mens
hieraan herinneren, en het praat dingen
niet zomaar weg. Positief denken is juist
denken in groter  verband,  door dingen
heenprikken,  en  geen  schakels
overslaan, dus in die zin is het inclusief
en gericht, als een werkend denken. 

‘Ik  geloof  in  positiviteit’  wil  dan  ook
zeggen dat je dingen onder ogen komt,
het  pad,  de  seizoenen.  Het  is  iets
positiefs, want zo werkt de natuur, en zo
werkt  het  orakel.  Je  kunt  niet  zomaar
een  hele  hoop  mooie,  goede  of  wijze
uitspraken van de voorouders bij elkaar
rapen,  en  het  dan  de  bijbel  noemen,
want het moet ook op elkaar afgestemd
zijn, gerangschikt zijn en je moet er een
hemelse  sleutel  voor  hebben  gehad,
anders is het nog allemaal van het vlees.
Het  nieuwe  Woord  kwam  als  een
natuurverschijnsel en was ook met geen
mogelijkheid tegen te  houden.  Als  wij
muzikanten waren, dan hadden we wel
hemelse  liederen  doorgekregen,  maar
wij  zijn predikanten  en schrijvers,  van
het pastoraat, en daarom heeft de natuur
ons gekozen om voor het nieuwe Woord
door  ons  heen  te  werken,  en  niet
bijvoorbeeld de bakker of de kruidenier
of de postbode. En het gaat verder niet

om ons, maar om het Woord wat kwam,
wat we hebben opgetekend. Het Woord
heeft verder geheel zichzelf geschreven.
Wij hebben daar geen inmeng in gehad.

Maar is het niet zo dat je gewoon geleid
moet worden door het hemelse in je hart
?  Ja,  maar  we  hebben  het  over  een
systeem, want de mens is vergeetachtig.
Dingen  moeten  opgetekend  worden,
zoals  dat  vroeger  door  rotstekeningen
ging.  Het  gaat  uiteindelijk  om  de
literatuur, om de werkzaamheid van het
geheel,  en  daarom  moest  en  moet  het
Woord  komen.  Zonder  de  bibliotheek
gaat de mens het niet redden, droogt de
mens uit. Zonder de bibliotheek, zonder
het  Woord,  komt  de  mens  tot  ijdele
zelfzuchtigheid. Dus toch is er dan weer
iets  wat  gepredikt  dient  te  worden,
anders waren er geen predikers nodig. 

Ik geloof dat zondemachten geen macht
over mij hebben.
Ik geloof dat leugenmachten geen macht
over mij hebben.
Ik  geloof  dat  heersende  machten  geen
macht over mij hebben.
Ik geloof dat roddelmachten geen macht
over mij hebben.
Ik geloof dat valse machten geen macht
over mij hebben.
Ik geloof dat het Woord werkt. Ik sta op
het Woord.

Zo  tap  je  in  de  hogere  universele
literatuur.  Dat  geloof  heeft  alles  met
waakzaamheid en onderzoek te maken.
Dan  is  je  geloof  uitgestegen  boven
oppervlakkig  geloof.  Je  moet  hoop
blijven houden, als een eerste stap naar
de hemelse literatuur,  en dan liggen er
nog  zoveel  belangrijke  stappen  tussen
hoop en geloof. Geloof is onderdeel van
een  hemels  systeem,  en  geloof  is  dus
geen  one-man-show.  Strijdt  om  in  te
gaan, met het Woord in je hand. Daar
heb  je  voor  gestreden,  dat  heb  je
verdiend, dat is een overeenkomst, daar
heb je boete voor gedaan.  Daar heb je
voor gewerkt, dat heb je grondig getest
in  de  arena.  Dat  is  je  niet  komen
aanvliegen.  Je  bent  volledig  mens  en

menselijk,  en  mag  daarin  de  hogere
natuur ontdekken en deelworden van de
hogere  natuur.  Dat  is  als  een opname.
Haviksogen van het nieuwe Woord gaan
over de aarde,  en zullen hen die open
staan daartoe opnemen, op weg naar de
eeuwigheid.

We hebben gezien dat de wolven weer
tot  Nederland  kwamen,  en  we  zie  dat
zeearenden  weer  naar  Nederland
komen,  vanuit  Duitsland,  Polen  en
Rusland.  Dat  is  een  profetisch  teken.
Het zijn tekenen van de komst van het
nieuwe Woord.

Uitgave : Rodenbergs Predikanten 
Fonds (RPF)
________________________________

MOULDERIE

Moulderie  heette  ze.  Ze  had  prachtige
sandalen  aan.  Ik  wist  niet  waar  ze
vandaan  kwam.  Ze  scheen  hier  te
wonen,  maar  ik  had  haar  nog  nooit
eerder gezien. Ze was buitenlands. Haar
tuin  was  natuurrijk,  weelderig,  en  het
was  prachtig  weer.  Ik  dacht  dat  er
andere  mensen  woonden,  maar  die
waren klaarblijkelijk alweer vertrokken.
Moulderie keek me aan, alsof ze me al
jaren kende. Het voelde heel vertrouwd.
Ik  was  hier  vroeger  weleens  geweest,
toen er nog andere mensen woonden. Ze
nodigde  me  uit  binnen  te  komen.  Er
stonden hier allemaal  rieten spullen en
rieten stoelen. Het was een heel tropisch
geheel.

Ze maakte wat brood klaar met plakken
kaas.  Toen  aten  we  wat  broodjes.  'Ik
snap jou niet,'  zei  ze.  'Je komt zo met
me mee alsof je me al jaren kent.' 

'Het lijkt wel zo,' zei ik. 

'Waarom ben je zo ?' vroeg ze. 

Ik keek naar haar sandalen. 'Je bent zelf
ook heel gastvrij.'

Ja,  zei  ze.  Ik heb het  al  elf  dagen vol



gehouden  hier.  Ik  trakteer  mezelf.  De
andere  dagen  heb  ik  me  afgezonderd
gehouden.

En ik ben de traktatie ? vroeg ik.

Wat contact doet de mens goed, zei ze.
Hoe je het ook wil noemen.

Ik knikte. 

Ik  wilde  gewoon  weten  wie  hier  nu
woonde,  zei  ik.  Ik  ken  het  huis  van
vroeger.

Vertel, zei ze.

Ik keek weer naar haar sandalen. Het is
goed zo, zei ik. 

Oh, ben jij er zo één, zei ze. Toch wel
introvert.

Ik heb twee kanten, zei ik.

Ze keek me aan. Wat als … zei ze.

Wat ? vroeg ik. 

Wat heb je om je hals ? vroeg ze.

Een ketting, zei ik. Kreeg ik eens.

Van wie ? vroeg ze.

Het is goed zo, zei ik.

Je wil er niet over praten ? vroeg ze.

Ik keek naar haar sandalen. 

Mooie sandalen, zei ik.

Ja,  zei  ze.  Ze bewoog naar  me toe en
nam mijn hand.

Kom,  zei  ze  toen,  en  trok  me  naar
boven,  naar  het  zolder.  Ik  keek  er
helemaal niet vreemd van op, Het was
alsof ik haar al jaren kende.

Kijk door het raam, zei ze.

Ik  keek  naar  de  bomen,  naar  de
prachtige  natuur,  naar  haar  tuin,  zo
weelderig. Ook op zolder stonden rieten
spullen. Hier wil ik dat je slaapt, zei ze.

Er stond een bed met een deken op de
matras.  Het  was verder  een eenvoudig
zolder.

Ik wil dat je me wat uitlegt, zei ze …

Maar  toen  werd  ik  wakker.  Het  was
maar  een  droom.  Ik  dacht  na  over
vroeger.  Ik  kende  geen  Moulderie.  Ik
vroeg me af wat het betekende. Ik dacht
aan  haar  prachtige  sandalen.  Hoe  zou
een mens zoiets kunnen bedenken ? Het
was hemels, en ook haar tuin. Misschien
was ik wel in de hemel geweest. Ik liep
toen  naar  wat  boekjes  die  ik  van  een
tante  had  geërfd.  Ik  had  ze  nog nooit
gelezen. Ze lagen in een doos. Tot mijn
grote verbazing  ging het  eerste  boekje
wat  ik  eruit  greep  over  Moulderie.  Ik
begon  als  een  razende  te  lezen.  De
letters  duizelden voor mijn ogen, alsof
ze tot mij sprak, alsof haar hand door de
letters weer naar mij reikte zoals in de
droom.  Was  ik  wel  echt  wakker  ?  Ik
greep  naar  mijn  hand  en  kneep,  maar
voelde niets. Nee,  ik had niet het  idee
dat ik echt wakker was.  Toen werd ik
eindelijk  wakker.  Ik  had  wel  net  wat
boekjes  geërfd  van  een  tante,  en  ik
begon  ze  allemaal  te  lezen,  maar
nergens ging het over Moulderie … 

Uit : De Onkrant, verzamelingen nr. 6
________________________________

Psalm van Jawed

1. Oh hemels Woord, wij komen tot U,
Overal om ons heen gebeuren vreemde 
dingen,
maar het zijn gelijkenissen

2. Oh, hemels Woord, leidt ons,
Wij hebben U ontvangen,
onderwijs ons, leer ons onderscheiden,
en geef ons begrip,
Alles om ons heen is Uw school

3. Oh hemels Woord,

leer ons naar Uw wil te handelen,
U die ons oefent,
Wij gaan op uw paden,
ook al zijn dingen moeilijk,
Het is immers Uw school,
U voedt ons op ter gerechtigheid

4. In Uw Woord zien wij het,
begrijpen wij het,
Ja, Uw Woord geeft ons hoop,
Dank U dat ik Uw Woord mag dienen

Uit : De Rodenberg Versie, de Tweede
Bijbel, Uitgave : RPF
________________________________

De  Rodenberg  Versie  :  vervangende
openbaring

De  eeuwige  kennis  bestaat  uit
duizenden  regels  waar  het  allemaal
vanaf hangt.
Zeeen 17:16
(RV)

We  hebben  voortgaande  openbaring,
teruggaande openbaring, maar er is ook
vervangende openbaring. Dat moest wel
met  het  boek  Romeinen  want  er  was
ook  heel  wat  verdraaid  en  er  waren
missing links. Vandaar het boek Zeeen
in de Rodenberg Versie.

De  eeuwige  kennis  bestaat  uit
duizenden regels, en die staan allemaal
opgetekend  in  het  Woord,  in  de
Rodenberg  Versie.  Dat  is  een  nieuwe
bijbel.  Het  is  niet  zomaar  voortgaande
en  teruggaande  openbaring,  maar  ook
vervangende openbaring want de wereld
is onder meesters en heersers gezet waar
heel wat aan mankeert en dat kun je wel
om je heen zien.

De  duizenden  regels  van  de  eeuwige
kennis  worden  niet  in  de  scholen
gepredikt.  Mensen  die  de  duizenden
regels predikten werden door de eeuwen
heen vastgezet als politieke gevangenen,
en werden zelfs omgebracht. Zo duister
is de wereld waarin we leven. Is het dan
niet zaak om als prioriteit te hebben de
duizenden regels van de eeuwige kennis
te leren en te memoriseren en ze toe te



passen  ?  Dat  is  dus  niet  slechts
bestuderen, maar het gaat veel verder.

Maakt de mens hier tijd voor vrij ? Kun
je van jezelf zeggen dat je die duizenden
regels  kent  ?  Zo  niet,  dan  heb  je  een
opdracht.  Duizenden  regels  waar  het
allemaal vanaf hangt ? Wat is dat ? Het
leven.  We  hebben  hier  een  schat  in
aarden vaten. De eeuwige kennis heeft
zich geopenbaard.

Ja,  ik  wil  de  duizenden  regels  leren
kennen,
Ja,  ik  zou  graag  dat  leven  willen
aannemen,
Oh, eeuwige kennis, leidt mij dichter tot
u.

Waarom zouden wij de eeuwige kennis
wel  willen  hebben,  maar  niet  de
duizenden regels van de eeuwige kennis
?  Zonder  de  regels  is  er  geen  kennis,
want dan rommelt het maar wat aan en
wordt  het  pseudo-kennis.  Dat  zien  we
om  ons  heen  gebeuren.  De  mens  is
afgeleid  van de  ware,  eeuwige  kennis,
en  is  eenkennig  geworden.  De  regels
niet willen kennende heeft de mens zijn
eigen regels gemaakt. De verschrikking
ervan  is  om  je  heen  te  zien.  Wees
dankbaar  dat  de hemel  uitkomst  biedt,
de mens tegemoetkomt. Zie ik u in de
hemelse  rivier  ?  Ik  zie  er  naar  uit  en
hoop u daar niet te missen.
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territoriale  openbaring  :  het  afbreken
van de programmering

Ik  ben  vandaag  weer  in  de  natuurstad
geweest waar ik wel vaker kom.
Ik  heb  er  ooit  eens  drie  maanden
gewoond en kwam er  vroeger  al  veel,
dus ik beschouw het nog steeds als mijn
stad.  Er  is  altijd  zware  buitenaardse
activiteit als ik daar kom.
Ik stapte op de trein in mijn bosdorp en
ging op weg.
De intercom haperde  telkens,  alsof  de
dame van  de  intercom  die  de  stations

aankondigde de hik had.
Dat  is  een  profetisch  teken  :  de
programmering wordt afgebroken.
Toen  ik  ging  uitchecken  om  de
natuurstad in te gaan stond er een man
met een map bij  de uitcheck machine.
Hij  zei  :  ‘Ga  maar.’  Ook  een  teken.
Verderop  in  de  natuurstad  was  er  een
man in werkkleding die een apparaat bij
een  fiets  hield.  Ook  een  teken.  Alles
wordt  opnieuw  geprogrammeerd.  We
zijn in  een  nieuwe bedeling  gekomen.
De oude bedeling is voorbij.
We zijn nu in de Rodenberg bedeling,
van de Rodenberg Versie, de RV. Dat is
een nieuwe bijbel.
Er  waren  vragen  of  we  dan  niet
helemaal  opnieuw  aan  het  beginnen
zijn.
Ja,  en  nee.  Dit  is  zogeheten
‘vervangende  openbaring.’  Het  is
onderdeel  van  territoriale  openbaring.
Er  is  voortgaande  openbaring,
teruggaande openbaring en vervangende
openbaring,  en  het  kan  raakvlakken
hebben.  Territoriale  openbaring  wil
zeggen  dat  het  ‘machts’-openbaringen
zijn, van inname, maar eigenlijk moet je
‘zorg’ zeggen. Het houdt zich bezig met
de heersende machten van het systeem,
en  het  dweilt  dus  niet  met  de  kraan
open. Je moet bij het hoogste poppetje
zijn,  de  poppetjes  achter  de  schermen
die  de  touwtjes  in  de  handen  hebben,
die  de  ordes  geven.  Territoriale
openbaring  heeft  te  maken  met  niet
zomaar boeken,  niet  zomaar wegwerp-
tijdschriften, maar bijbels,  grondwetten
dus. Daar is territoriale openbaring om
te doen : het pakt de hoogste schakels
aan.

Ik houd altijd mijn ogen en oren goed
open  als  ik  in  de  natuurstad  ben.  Er
stond  een  oude  telefooncel  die  was
omgebouwd  als  mini-bieb,  waar  je
boeken  kon  brengen  en  boeken  kon
meenemen.  ‘Pak  een  boek,  breng  een
boek.’ Zo wordt het lezen gestimuleerd.
Bij een afvalbak was er een gelegenheid
om je flessen met statie geld ernaast te
hangen  voor  hen  die  het  kunnen
gebruiken.  Iemand zei  :  ‘Mijn moeder

belt weer.’ Bij het stoplicht keek ik aan
de overkant, waar een donkere man ook
op het  groene  licht  wachtte.  Toen  het
groene licht  kwam stak hij  zijn vinger
op, zo van : ‘Ja,  we mogen door.’ We
keken elkaar even aan. Ergens verderop
bracht  een  man  een  loopplank  aan
achter zijn auto, en er kwam een hond
uit. Het zijn allemaal tekenen. 
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de touwtjes laten vieren

Lezen :

De  hemel  is  duisternis.  Laat  uw
linkerhand  niet  weten  wat  uw
rechterhand doet.
Vuch 4:33

Ik  ken  een  bergpad wat  leidt  tot  haar
hart,
Het is smal en kronkelig,  en bloederig
tot in diepste duisternis
Vuch 5:16

De  baarmoeder  kan  alleen  bereikt
worden door ijs en duisternis, en door
honger  als  een  beeld  van  de  hemelse
onthechting.
Vuch 7:2

Het  koningschap  in  u  moet  sterven,
doorboort worden.
Dit  is  de  ware  opstanding,  de
opstanding  in  de  naakte  wildernis.  Zij
leven in leegte en duisternis.
Vuch 2:17-18

(RV-Bijbel)

Als welwillende mens hakkel  je soms,
heb je last van blackouts, en hapert het
soms.  Deze  duisternis  heeft  zeker  een
plaats  in  het  leven,  en het  belang  van
duisternis  komt  ook  weer  in  de  RV-
bijbel  naar  voren.  Laat  je  linkerhand
niet  weten  wat  je  rechterhand  doet.
Hoogmoed  en  trots  is  altijd  weer  een
gevaar,  dat  je  wil  laten  zien  hoe
belangrijk je wel niet bent, en wat je wel



niet allemaal hebt gedaan. De duisternis
laat juist die touwtjes wat vieren, in de
duisternis  raakt  dit  allemaal  weer
verward, want eigenlijk heb je nog niks
gedaan.  De  mens  moet  opgaan  tot
eeuwigheidswaarde,  en  die  ligt
verborgen  in  nederigheid  en
ingetogenheid.  Veelal  is  de  mens  het
dodenrijk, de onderwereld, vergeten, en
paradeert men in het licht, om gezien te
worden, om op de foto te gaan, en zo is
er veel zelfverafgoding. Kun je werken
in het verborgene, zonder alle pracht en
praal,  zonder  al  het  aardse  loon  ?
Natuurlijk  heeft  de  mens  ook  een
verantwoordelijkheid, dus het gaat erom
daar  een  beetje  balans  in  te  vinden.
Vandaar  :  de  touwtjes  laten  vieren.
Allereerst moet je dan zorgen dat je bij
het hemelse touw aankomt. Er zijn een
heleboel  aardse  touwen waar  de  mens
van  moet  loskomen,  en  die  moet  de
mens dan ook niet meer gebruiken.
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